
Beste ouders, 

 

Ook dit schooljaar wensen we als school een goed doel te steunen. De keuze ging uit naar de VZW 
Prinses Harte.  
VZW Prinses Harte ontwikkelt ridders-en prinsessenpakketten, die het ziekenhuisverblijf van de 
kinderen mee aangenamer kunnen maken. Met deze pakketten zorgen ze voor een dosis kleur, licht 
en troost in de soms beangstigende ziekenhuisomgeving. 
 
Doe zeker en vast eens de moeite om haar verhaal te lezen op de website: www.prinsesharte.be 

Ook in onze school worden we opnieuw geconfronteerd met een meisje uit het vierde leerjaar die 
vecht tegen deze ziekte. Dat maakt dat dit ons meer dan ooit raakt en we graag als leerkrachtenteam 
onze schouders zetten om deze organisatie te steunen. 

 De leerkrachten droegen op “dag van Komoptegenkanker” een geel lintje en gaven een vrije 
bijdrage. Dit bracht al 300 euro op. 

 Binnenkort wordt op het grootouderfeest door de oudervereniging een collectebus geplaatst 
voor een vrije gift. 

 Leerkrachten maken ook soep die ze tijdens het middagmaal aan elkaar verkopen. 
 Voor de kerstvakantie voorzien we een mini-kerstdrink waarbij de opbrengt volledig naar 

vzw Prinses Harte gaat. 
 Er volgt nog een wafelverkoop met verse wafels door de leerkrachten gebakken. 
 Op het Boloobal zal juf Juline zelfgemaakte sleutelhangers verkopen. 
 En ongetwijfeld volgen er nog leuke acties die geld in het laadje brengen. 

 

Begin maart hopen we een mooie som te kunnen overhandigen aan de ouders van Harte zodat ze dit 
prachtige initiatief kunnen verderzetten. We hopen hierbij op de steun van jullie als ouders! 

Indien er nog vragen zouden zijn, aarzel niet om de school te contacteren. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Kristof Vancaudenberg 

 
 
 

 

 

 

 

http://www.prinsesharte.be/

